
Kerstwens

Beste studenten,

Kerstmis draagt in zich een diepe betekenis- een boodschap van hoop, verbinding en
onvoorwaardelijke liefde.

Christus, het licht dat altijd is en altijd zal zijn. De aanraking van het licht kan ervaren worden
als een geboorte. Het is transformerend. Het nodigt ons uit om te reflecteren op de essentie
van ons bestaan. Een licht dat niet wordt geraakt door de donkerte van deze wereld, maar
juist schijnt in de meest onverwachte hoeken van ons leven. Een licht dat warmte brengt waar
koude heerst, begrip waar verwarring is, en heling waar pijn woont.

Het licht van Christus is vrede, is liefde, een diepe innerlijke rust die niet afhankelijk is van
uiterlijke omstandigheden. Het is een zachte, toch krachtige energie in het samenzijn te
ervaren. In aandacht, in spreken, in stiltes. Het vervult. Het is je ware natuur. Het is wat je
bent.

Fijne kerstdagen.

Cor Smit 

Het samengaan

Nog even en het samengaan is een feit

De laatste juridische hobbels zijn genomen, alle betrokken instanties zijn akkoord gegaan en
de notaris is gemachtigd om de handtekening te plaatsen op de akte van fusie.

Dat zal plaats gaan vinden op 30 december en de wet geeft aan dat op de dag daarna de
fusie of het samengaan geëffectueerd is. Dat wil zeggen dat de stichting School voor Filosofie
Amsterdam en de stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit op 31 december één zijn
geworden.

Of nog anders gezegd, de School voor Filosofie gaat geheel op in de stichting Praktische
Filosofie en Spiritualiteit. In de praktijk betekent dit dat alle activiteiten van de SvF
organisatorisch en inhoudelijk verder gaan als een nieuwe loot aan de stam van de praktische
filosofie onder de naam Instituut voor Vedische Studies. Deze entiteit (of stukje van de
organisatie) is vergelijkbaar met de Academie MF of met Meditatie.

Tot de vedische studies behoren Sanskriet, Vedische Astrologie en Vedische Wiskunde. Voor
Sanskriet zijn verschillende groepen actief en begint in januari een nieuwe cursus. Zeer
aanbevolen.

Voor Vedische Astrologie bestaan al vele jaren diverse groepen die ‘gewoon’ doorgaan maar
nu organisatorisch als onderdeel van de SvPFS. Vedische Wiskunde is in het verleden
uitgebreid bestudeerd en beoefend maar momenteel niet actief. Wellicht kan dit nieuw leven
worden ingeblazen.

Op 19 januari zal het samengaan gevierd worden in Amsterdam met een kleine ceremonie.
Zie hiervoor de aankondigingen. 

de rol van Penningmeester

door Siebe Glastra

Beste medestudenten,

Enige tijd geleden is mij gevraagd lid te worden van het bestuur van onze School als
toekomstig vervanger voor de rol van Penningmeester.

In 2010 ben ik als student begonnen bij de vestiging Breda en ik kan niet anders zeggen dat
door de School het leven er stapje voor stapje anders uit is gaan zien; er is soms licht en
ruimte gekomen in de plaats van gedachten die eerst waarheid leken. Dus toen heb ik ja
gezegd op die vraag omdat waar de School voor staat belangrijk is en ik in deze rol daaraan
een bijdrage hoop te mogen leveren. Vervolgens moest die benoeming goedgekeurd worden
binnen School door organen (of vergaderingen) waar ik tot op dat moment geen weet van
had. Overigen wist ik in eerste instantie ook maar weinig over het Bestuur zelf.

Omdat dit voor meer mensen onbekend terrein kan zijn, kort even iets over het bestuur.

Het bestaat momenteel uit vijf personen, voorzitter, secretaris en penningmeester, lid
Vestigingen, lid Oxerhof en komt gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar. Het is een statutair
bestuur met juridische en financiële eindverantwoordelijkheid van de “stichting Praktische
Filosofie en Spiritualiteit” en gedreven vanuit dankbaarheid een hoger belang te mogen
dienen door het op een Spirituele wijze organisatorisch ondersteunen van de weg die de
school gaat.

Klinkt goed toch? Ik zie ernaar uit hieraan te mogen bijdragen. Gelukkig heb ik daar meer tijd
voor dan tot een jaar geleden. Sinds maart dit jaar werk ik nog 2 a 3 dagen in de week als
administrateur bij een zorgboerderij met een aantal locaties in Groningen. Na 14 jaar
vestiging Breda kon ik dit 2e semester overstappen naar vestiging Groningen. Mocht er
komende jaren vrije tijd overblijven dan zit ik graag op een zeilbootje op de Waddenzee.
Vooral dat oostelijke gedeelte waar het heel rustig is en je met eb droogvalt. De kans dat we
elkaar daar tegenkomen is maar klein, in het Oxerhof is die een stuk groter.

Hopelijk zien we elkaar daar,

met vriendelijke groet,

Siebe Glastra 

Earthrise (aarde-opkomst

ingezonden stuk door Steven van der Lee

Herinnert u zich deze foto nog? 24 december 1968. De Apollo 8 draait om de maan.
Astronaut William Anders maakt deze foto. 

Voor de fijnproevers: er kan eigenlijk helemaal geen aardeopkomst zijn. De maan draait altijd
met dezelfde kant naar de aarde gericht, om de aarde heen. De aarde is dus altijd vanaf een
vast plek (voorzijde) vanaf de maan te zien. Daarom noemt men de achterzijde van de maan
“the dark side of the moon”. (Muziektip: Pink Floyd – 24.3.1973 – gelijknamige LP). Tot zover
wat feitjes. Het gaat echter om de foto en de tijdsperiode waarin deze genomen is. We
spreken hier over de jaren 60/70. Er waren al wel eerder wat gedeeltelijke van de aarde, maar
deze foto heeft iets spiritueels.

WIJ KIJKEN HIER NAAR ONSZELF!

Godfried Bomans omschreef dit eens als dat “wij de aarde verlaten hadden” en “onszelf
aanschouwden”. De nietigheid spat van deze foto af. Wat stellen wij voor? Wij zijn pluizen op
de hand van God. Waarom denken wij dat wij zo belangrijk zijn? Kijkend naar deze foto is de
kwetsbaarheid van de aarde te zien. Op onze school leren wij waarnemer, toeschouwer te
zijn. Met deze foto krijg ik dat gevoel. Vergeet u niet de tijdsperiode waarover we praten.
Rond de jaren 70 stond de mensheid op het punt het heelal te gaan verkennen en traden we
buiten ons eigen aardse wereld. Op zoek naar het onbegrensde. Keken we eerst vanaf de
aarde naar de ruimte, vanaf nu kunnen wij ook kijken vanuit de ruimte naar de aarde.

Deze foto laat mij ook zien dat wij niet de eigenaar zijn van de aarde. Wij zijn slechts
rentmeesters. Ook rentmeesters moeten verantwoording afleggen. Hoe? Dat mag ieder voor
zichzelf invullen. Ik verplaats mij zelf in deze foto, en staand op de maan zie ik de
oneindigheid die de aarde omringd. Ik bedenk dan dat er miljoenen lichtjaren om mij heen er
geen leven is zoals op de aarde. Hoe eenzaam voel ik mij dan? Ik kan mij best voorstellen dat
astronauten die dit letterlijk hebben kunnen meemaken, met een andere instelling het
dagelijkse leven op aarde zullen zijn gaan ervaren. Hoe klein zijn wij. “Het is allemaal ijdelheid”
(Boek Prediker). Deze foto doet mij wel bewust worden dat wij uniek zijn. Het feit dat er geen
andere Schepping is dan deze, is non-duaal. Enigszins begrijpelijk want de Schepper is non-
duaal. Zou Deze niet non-duaal zijn, dan zou er nog een andere schepping zijn. Dat er
binnen(!) deze Schepping dualiteit is, heeft een reden. Beeldspraak : zolang de klok, die door
de klokkenmaker is gemaakt, denkt dat hij zichzelf heeft gemaakt en zonder de klokkenmaker
kan, zal Het nooit goed komen. Of: als de Nachtwacht denkt dat hij zichzelf geschilderd heeft
i.p.v. Rembrandt, gaat er iets niet goed.

Ben ik dan echt zo onbelangrijk………? Nee, want ……
…………….Als ik naar de hemel kijk,
en het werk van uw vingers.
Naar de maan en de sterren
door u daar vastgezet, dan denk ik:
Wat is toch de mens dat u om hem geeft
Wat betekent hij/zij dat u voor hem zorgt?
U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt,
hem met glorie en eer gekroond.
U laat hem heersen
over alles wat u gemaakt hebt,
Alles hebt u aan zijn voeten gelegd ………… 

Bovenstaande is een gedeelte uit Psalm 8.

Terugkijkend naar de foto zie ik ruimte. Heel veel ruimte.
Echter, lees net dat Mr. Musk vandaag opnieuw 2 raketten heeft gelanceerd met 40 nieuwe
Starlink-satellieten. Ruimtevaartdeskundige M. Langbroek zegt: “bijna elke week gaat er zo’n
trein omhoog. Vijf jaar geleden hield niemand dit voor mogelijk”. Sinds 2019 zijn er 7272 van
deze kunstmanen gelanceerd. Deze satellieten zitten waarnemingen in de weg. Denk aan
navigatie, tijdsbepalingen, weersvoorspellingen. Er zijn op dit moment geen regels over het
gebruik van de ruimte. De mensheid heeft dus nu niet alleen de Aarde vervuild, maar is nu
daarmee bezig in de ruimte.

Laten wij de Ruimte buiten ons even met rust laten.
Laten wij de Ruimte binnen ons eens opzoeken en ruimte maken voor God/Absolute. Daar is
nog zoveel te ontdekken.
Wat zo’n foto al niet kan doen.

Ruimtelijke groet
Steven van der Lee 

Nieuwe vestigingsleider Leeuwarden

Met een volmondig JA

Op 23 november ben ik in een mooie en gedragen ceremonie geïnstalleerd als leider van de
Vestiging Leeuwarden. Ik heb deze taak overgenomen van Wieger Hoekstra. Deze taak is de
laatste twee jaar waargenomen door Ali en Jolande, waarvoor dank! Zij blijven mij
ondersteunen, ook op het administratieve gebied.
Een jaar geleden is mij gevraagd het Vestigingsleiderschap op me te nemen, maar door
persoonlijke omstandigheden had ik tijd en ruimte nodig om vanuit mijn hart een ja te laten
klinken. Die Ja is er nu volmondig.

In het werkzame leven mag ik docent zijn en geniet nog dagelijks van deze rol. Ik heb ooit
overwogen schoolleider te worden op mijn werk (havo/vwo), maar daar heb ik bewust niet
voor gekozen. Kennelijk was dat nodig om de weg vrij te maken voor onze school, waar we vrij
zijn van lesdoelen, ordehandhaving, toetsen, examens, onderwijsinspectie, stelling van
Pythagoras, etc.

Verder wens ik mijzelf (en uiteraard alle Vestigingsleiders) de woorden van Eckhart Tolle toe:
"Leiderschap komt voort uit een diepe verbinding met het innerlijke zelf."

Ik zie uit naar het contact en de samenwerking!

Gerben van Hes 

Marketing en communicatie

werk in uitvoering

Het Marketing en Communicatie team heeft dit jaar voor het eerst met een jaarplan gewerkt.
Hoewel het jaar nog niet om is, willen we wel alvast delen waar we trots op zijn: We hebben
een aanbod voor oud-studenten ontwikkeld - Vriend van de school en 33 filosofen hebben
zich hiervoor aangemeld. Er zijn speciale Oxerhof bijeenkomsten geweest voor hen en we
hebben hen 12 informatieve e-mails gestuurd sinds maart. Er zijn dit jaar ruim 40 oud-
studenten weer terug gekomen naar school.

Op sociale media posten we regelmatig en dat levert meer volgers op: Op Instagram 60 extra,
op Facebook 80 extra en op LinkedIn zelfs 175. We zijn blij met het toegenomen bereik van al
het moois dat de school te bieden heeft. Bijna 250 geïnteresseerden zijn dit jaar de
introductiecursus gaan doen, een mooie toename. Helaas stoppen er ook altijd studenten en
om daar meer inzicht in te krijgen, zijn we enquêtes aan het voorbereiden.

We pakken sinds kort ook de periodieke berichten naar jullie (alle huidige actieve studenten)
op. Dat heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar geeft: meer regelmaat van berichten,
eenduidigheid in stijl en overzicht van activiteiten. De website wordt heel goed gevonden en
steeds meer aanmeldingen gaan via die weg. Blijf wel ook je tutor informeren over je
deelname - het is immers fijn om erover in de les te kunnen delen.

Op 27 december gaan Andre, Paula, Ingrid en Luwe aan de slag met het Marketingplan voor
2025. Mocht je graag willen meehelpen of iets kwijt willen aan ons, is dat welkom. Via de
Klankbordgroep zorgen wij voor breed gedragen input en afstemming vooraf. Jula Meijsen,
vestiging Leeuwarden, is hierin de vertegenwoordiger vanuit de studenten. 

Het Onderhoudsteam van de Oxerhof

door Marian Nijholt

Als lid van het onderhoudsteam wil ik jullie hier graag iets over vertellen. Ons studiecentrum
‘de Oxerhof’ in Deventer is een prachtig landgoed. Er is wel veel onderhoud aan de tuin, het
park eromheen en de gebouwen. Dit wordt o.a. onderhouden door dit team. Het bestaat uit
een grote groep mensen die vrijwillig meehelpen. Op dit moment zitten er 42 mensen in de
groep. Het team komt 10 x per jaar bij elkaar, dat is dus gemiddeld 1 x per maand.

Je zit op school of hebt op school gezeten, maar dat is niet noodzakelijk. Wie wil kan zich
aansluiten. Iedereen is vrij om zo vaak te komen als je kunt of wilt. Er zijn 6-10 personen die
maandelijks meedoen, dit is de vaste kern. Maar ook de mensen die minder vaak komen zijn
van harte welkom!

De groep wordt begeleid door twee mensen, een spirituele leider en een werkmeester.
Allebei hebben zij hun eigen taak. De spirituele leider zorgt voor teksten, muziek en
terugkoppeling na de werkperiodes. Het gaat in deze werkperiodes ook over de 4 regels van
werken. We weten allemaal maar al te goed hoe we ons soms kunnen verliezen in iets wat
niet wil lukken, of juist hoe het voelt als alles vanzelf gaat. Door het met elkaar te delen
kunnen we tot inzicht komen over ons handelen en onderzoeken wat het met ons doet. Het
is fijn als er iemand anders toeschouwer is en meedenkt.

De werkmeester heeft een lijst van werkzaamheden en met elkaar bekijken we wie wat gaat
doen. We werken meestal met z’n tweeën aan een klus, dat is fijn voor overleg en je helpt
elkaar. Twee weten meer dan één. Dit kan dus van alles zijn. Van een lekkende kraan tot het
verven van muren of zagen van bomen in het bos. Ik heb hier al heel veel geleerd!

Zelf ben ik nu ongeveer 2 jaar lid van dit team. Ik probeer 2x per semester mee te doen. Als ik
in de weekenden of de zomerweek op de Oxerhof ben geweest dan kan ik zo’n ‘licht’ gevoel
mee naar huis nemen. Er is vreugde en de inzichten die ik heb gekregen blijven nog even
nawerken. Dit overkomt me vaak als ik aan het weekend heb meegedaan. Het voelt dan ook
als zorgen voor mezelf en voor elkaar.

Ik hoop dat ik een paar mensen enthousiast heb gemaakt!

Nog even de 4 regels van werk:
• Laat het gereedschap het werk doen.
• Houd je aandacht op het werkoppervlak.
• Stop als het genoeg is geweest.
• Het resultaat is niet belangrijk

De onderhoudsweekenden zijn van vrijdagavond 20 uur tot zondagmiddag 16 uur en
beginnen komend half jaar op: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 2 mei, 30 mei en 20 juni. 

Voor in de agenda / data Academie / aanbod 2025

• 19 januari 2025, ceremonie samengaan van de scholen 

De komende periode is er naast de reguliere lesavonden, weekenden en groepsweken weer
veel inspirerend aanbod op ons studiecentrum De Oxerhof en online via Zoom.

Aanbod op de Oxerhof 
• vrij 04 apr - zon 06 apr Meditatie - alleen voor geïnitieerden
• vrij 11 apr - zon 13 apr Academie MF weekend - vrij leven
• zon 27 apr - zat 3 mei Leef - week
• vrij 16 mei - zon 18 mei Oud Studenten weekend
• vrij 30 mei - zon 01 jun OX- tuinweekend
• vrij 13 jun - zon 15 jun Samkhya-Yoga met sanskriet
• zon 03 aug - zon10 aug Academie M.F. week - jezelf kennen
• zon 10 aug - zon 17 aug Extra onderhoud week

Aanbod Academie via Zoom
• Ayur Veda, levenskunst vanaf 22 januari op woensdagochtend 14 bijeenkomsten tot 9 juli.
• Marsilio Ficino vanaf 25 januari op zaterdagochtend 8 keer tot 14 juni. Brieven over het
delen in de eenheid van geluk.
• Contemplatie zondagochtend 2 februari, 3 maart, 6 april en 4 mei. Vormgeven vanuit stilte,
voorbij gewoonte het tot dan toe onzichtbare kenbaar te maken.
• Poëzie bijeenkomsten op donderdagochtend 6 februari, 13 maart en 24 april. Woorden in
ons tot bloei laten komen.
• Plato Crito, tien bijeenkomsten vanaf 6 maart tot 5 juni op donderdagavond. Wat is
rechtvaardig handelen.
• Toeleven naar pasen op zaterdagochtend 22 en 29 maart, 5 en 19 april. Het licht in mijzelf
ontdekken.

Bezoek voor opgave en actuele extra's de website. 

Volgende nieuwsbrieven & meer

Wil je iets inzenden voor de volgende nieuwsbrief? Of heb je een mooie quote, een prachtig
tekstje voor op social media? Wil je een activiteit onder de aandacht brengen? Stuur dan een
berichtje naar nieuwsbrief@praktischefilosofie.org 

  

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, geef dit dan aan bij uw tutor.

http://www.praktischefilosofie.nl/
http://www.praktischefilosofie.nl/
mailto:nieuwsbrief@praktischefilosofie.org?subject=voorindenieuwsbrief
https://www.facebook.com/svpfs
https://www.linkedin.com/company/school-voor-praktische-filosofie-en-spiritualiteit/
https://www.instagram.com/schoolvoorpraktischefilosofie/

